Nog 21 dagen Spreuk van de woensdag

tot Kerst! De vinger die je uitsteekt; de dingen die je zegt;
gedachten die je koestert; de zaak waarvoor je vecht;

d de bloemen die je uitdeelt; de blik op je gezicht,
Woe ns ag "t bepaalt wat je teweeg brengt; het duister of het licht.

En de wereld ademt op als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op als je doet wat nodig is.

Het mailtje op de website; de koffie die je drinkt;

het ene glaasje minder; het liedje dat je zingt;

de giro die je uitschrijft; "t persoonlijke gedicht,

"t bepaalt waar het naar toe gaat; het duister of het licht.

En de wereld ademt op als je laat wat overbodig is.
d ecem be r En de wereld ademt op als je doet wat nodig is.

De knipoog naar de kleuter; het kopje thee op bed,;
het pakje dat je opstuurt; de mens waar jij op let;

de boel de boel te laten; en uitgaan met je nicht;

't bepaalt wat er gaat winnen; het duister of het licht.

“’"ﬂ En de wereld ademt op als je laat wat overbodig is.
% %i En de wereld ademt op als je doet wat nodig is.
e

Bron: Marten Kamminga

Bedenk hoe je de komende week beschikbaar kunt zijn voor mensen in jouw straat.



